
Het Onpersoonlijke Leven

Tot jou die dit leest, spreek IK. 
Tot jou, die zoekt naar waarheid, geluk, vrijheid .....
Tot jou komt IK BEN.

IK BEN jouZelf, dat deel van je dat is en weet. 
Dat alle dingen weet en altijd geweten heeft en 
altijd was. IK, jouw Goddelijk Zelf, breng je deze 
woorden om je te leren dat IK, je eigen Ware Zelf, 
jouw enige leraar BEN. 

Mijn woorden spreek IK van binnenuit tot je 
uiterlijk, menselijk bewustzijn om te bevestigen 
alles wat jouw IK BEN in je altijd wist, maar nog niet 
heeft vertaald in duidelijke en begrijpelijke termen. 
Indien je bereid bent tot deze bewustwording in 
jezelf, volg dan aandachtig de uitleg die IK hierin 
geef en wéét dat het jouw hoogste ZELF is dat door 
deze bladzijden tot je spreekt.
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